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Modest Maertens (1932 - 2024)



In memoriam Modest Maertens
Filip Van Devyvere

Op 14 juli 2024 is oud-Lichterveldenaar Modest Maertens in Beernem overleden.  
Modest was jarenlang een gewaardeerd medewerker aan de jaarboeken van de 
heemkundige kring. Hij werd in Lichtervelde geboren op 25 mei 1932 in de herberg 
De Posterij aan het marktplein. Het café en het plein voor de deur waren zijn biotoop. 
Tijdens zijn kinder- en jeugdjaren maakte hij er vanop de eerste rij het dagelijks leven 
van Lichtervelde mee. Niets ontging hem, de klanten in de herberg, de politieke dis-
cussies aan de toog, de bijeenkomsten van de oud-strijdersvereniging of de brand-
weer, de talrijke begrafenissen-met-rouwmaaltijd, de jaarlijkse kermis, de oorlogsge-
beurtenissen…

Modest had de zeldzame gave van scherp te observeren. Uit wat hij hoorde en zag, 
kon hij een boeiend verhaal distilleren dat hij dan in vlekkeloos Nederlands vorm gaf. 
Hij schreef over de Lichterveldse brandweer, over militairen, controleurs en smokke-
laars die in de oorlogsjaren 1940-’45 in De Posterij over de vloer kwamen, over kleur-
rijke figuren uit Lichtervelde, over oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, over de 
rouwmaaltijden die in De Posterij geserveerd werden, over zijn legerdienst in Arlon, 
over wielrenners als Rik Van Looy of Willy Vanneste en andere sportfiguren, over 
FéCé Lichtervelde, zoals de plaatselijke voetbalploeg steevast in de omgang ge-
noemd werd, en nog zo veel meer. Ook uit zijn Congo-periode aan het einde van de 
jaren 1950, haalde hij stof voor artikels over Lichterveldenaars in koloniale dienst. Al-
tijd was zijn oordeel wijs en mild en nooit ontbrak het aan een soort fijne humor.

Het werk waarvoor hij jarenlang minutieus opzoekingswerk deed, was het verhaal 
over burgemeester Eugeen Callewaert en de 13 Lichterveldenaars die op 15 juni 
1944 in Wolfenbüttel onthoofd werden. Hans Maertens, de neef van Modest, ver-
woordde het als volgt tijdens de uitvaart op 20 juli in Sint-Kruis:

Je levenswerk was ongetwijfeld “De stille strijd van Eugeen Callewaert, burgemees-
ter van Lichtervelde”. Jij durfde het in 1995, 50 jaar na de feiten, aan om de meest 
delicate geschiedenis over de oorlogsjaren in Lichtervelde, met 13 onthoofdingen in 
Wolfenbuttel, te onderzoeken, te ontrafelen en te boek te stellen. Het is jouw mees-
terwerk in jouw niet te evenaren verhalende stijl. Een paar weken terug werd deze 
oorlogstragedie in Lichtervelde herdacht, 80 jaar later. Je kon er niet meer bij zijn, 
nonkel,… maar ik kan getuigen dat jouw werk, jouw boek, jouw wijsheid, jouw naam 
daar honderden keren, duizenden keren te berde werden gebracht. Jij hebt voor 
Lichtervelde veel betekend!

Met instemming van de familie en als eerbetoon aan Modest heeft de heemkundige 
kring het initiatief genomen voor een heruitgave van het boek, nu geïllustreerd met 
onuitgegeven foto-materiaal en in een hedendaagse lay-out.

Modest was niet alleen de begaafde chroniqueur, ook in het dagelijks leven was hij 
een mens die dankbaarheid en waardering verdiende. Aan zijn leraarschap in Congo, 
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in Assebroek en in het avondonderwijs houden velen de beste herinneringen over. 
Voor zijn gezin en zijn familie was hij de pater familias naar wie iedereen opkeek.

In de Heemkundige Kring zullen we Modest missen als een onuitputtelijke bron van 
informatie over het Lichtervelde van vroeger. Wij blijven hem dankbaar niet alleen 
voor zijn talrijke publicaties maar ook en vooral voor zijn warme persoonlijkheid.
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