
Uit de tijd dat romantische verzen, lyrische ontboezemingen, en welmenende raadgevin-
gen  nog niet als flauwekul afgedaan werden, stammen de gedichten die Ria Beeusaert - 
Pattyn voor ons selecteerde uit de verzameling van Georges en Margarita Huyghe -Beer-
naert.

Bij een bruiloft in familie- of vriendenkring beperkten onze voorouders zich niet tot een ste-
reotiepe gelukwens en een (duur) geschenk, maar traden de dichterlijke zielen naar voren 
om in vers of proza het jonge paar aan te spreken.

Sla de volgende bladzijden niet over, ze zijn het lezen overwaard.
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Van oude mensen, de dingen die voorbij-
gaan…

Ria Beeusaert - Pattyn

Wie tegenwoordig bij de gelegenheid van een huwelijk van vrienden of familieleden, zijn 
beste wensen van voorspoed en zegen aan het jonge paar aanbiedt, doet dit meestal met 
een rijk versierde wenskaart of een fleurig postogram.

In vroeger tijden, toen een huwelijksfeest nog niet door een oorverdovende discobar gea-
nimeerd werd, voelden vele van de genodigden zich geroepen om een toespraak te hou-
den (in proza en/of verzen), waarin zij het jonge paar tal van wensen, wenken en raadge-
vingen aanboden, veelal doorspekt met allusies op het voorbije vrijgezellenbestaan van de
nieuwbakken echtelingen.

Bij het einde van de toespraak werd de wensbrief ter herinnering aan de blijde huwelijks-
dag aan het jonge koppel aangeboden, en in veel gevallen werd hij ook door hen kostbaar 
bewaard.

In een vergeelde kartonnen doos, en met een verschoten lintje samengestrikt, werden de 
hiernavolgende huwelijkswensen teruggevonden.1

Wij willen geen oordeel vellen of het hier om
karamelleverzen gaat ofwel om een waarde-
volle vorm van volkskunst. Maar alleen al
omdat zij een goed beeld geven over gebrui-
ken op een bruiloftsfeest, waren ze de moei-
te van het publiceren waard.

1 Met dank aan Georges Huyghe en Margarita Beernaert die de teksten bezorgden.
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Beminde Echtgenoten,

Heden is het voor u een schoone en blijde dag, de teederste verlangens uwer minnende zielen zijn volbracht, de vurigste
wenschen uwer gloeiende herten zijn voldaan.

Gij zijt ingevolge uwer eigene begeerte en vrijen wil door de heilige banden des huwelijks vereenigd onafscheidbaar en
eeuwig, en de zalige verbintenis door Christus kerke gezegend, draagt de onuitwischbare stempel des Hemels en blijft
geheiligd voor God en de menschen.

Vandaag, Beminden, doet gij den eersten stap in eene nieuwe levensbaan, die versierd is met lieve zoetgeurige bloemen,
welke nooit meer hunne frischheid zullen verliezen als gij die weet wel te onderhouden en te bewaren.  Wederzijdsche
genegenheid, innige verkleefdheid, teedere zorgen en welwillendheid jegens elkaar, ziedaar de bloemen, welke te samen als
zij den huwelijken staat versieren, hem tot een lusthof van vrede en liefde tot een paradijs op deez aarde maken.

Doch in de wereld, Beminden, zijn er geen rozen zonder doornen, en wie die rozen plukken wil moet zich de prikkeling
der doornen kunnen getroosten, goedhertigheid dus, geduld en verdraagzaamheid zijn ook noodzakelijk de vereischte
deugden van beide echtgenoten van Man en Vrouw.

Wij allen, jeugdig paar, wenschen u met blijdschap het overgroot geluk dat u op dit ogenblik overstroomt, goeden moed
en hoop, welvaart en voorspoed, genoegen en tevredenheid in 't leven, heil en welstand, rust en zaligheid, in één woord
alles wat u hier en hiernamaals kan gelukkig maken.

Leve lang dus jeugdig paar Mochtet gij nog vele jaren
In dit rozenkleurig bootje Beiden in deugd en eere varen

Dus ......... wees voor uwe vrouwe Een man, een vriend, een broeder
In gevaar, in druk en kommer Een beschermer, een behoeder,

Gij .......... wees voor uw man ook een vrouwe met minnend herte
Wil voor hem een engel wezen Troosteres van zijne smerte

In zijn blijdschap u ook verheugen Strijdt nu beiden voor het leven
Hand in hand dan zal den Heer Hoop ik u veel Kinders geven
En als gij dan vijftig jaren Samen kloekmoedig kunt doorzwieren

Zullen wij met veel genoegen Uwe jubelfeeste vieren
Proficiat

Het ging hier dus duidelijk om een "passe-partout" tekst die op iedere bruiloft kon gebruikt 
worden en op ieder koppel toepasselijk was. Men hoefde slechts de voornamen van het 
jonge paar in te vullen.
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Hierna volgen nog een drietal voorbeelden van welgemeende en welmenende wensen.

"
Blijde Heilwenschen

De schoone dag is aangebroken
Het blijde jawoord is uitgesproken

Voltrokken is de plechtigheid
Waardoor gij samen vereenigd zijt
Voor kerk en burgerwet gebonden

In liefde en eendracht ongeschonden
Door d'echte band van liefde en trouw

Geworden zijt ge Man en Vrouw
En gansch van blijdschap

Is heden mij dat hert ontsproten
Een blijde heilwensch en gedicht

Zoo liefdevol u toegericht
Ik bied u dus mijn dichtofferande

Gezocht in eigen lustwarande
Mee 't hart vol vreugd, blij van geest

Op uwe schoone bruiloftfeest
Ja, 't is de schoone dag van heden
Zoo roerend, zoo vol plechtigheden

Voor u o teergeliefde paar
Zoo treffend ook voor ons te gaar

Op dezen dag van vreugde verslonden
Weerklinkt de kreet uit duizend monden

....... met uw geliefde schat
....... , ....... , proficiat

En laat mij thans in korte reken
Mijn welgemeende wensch uitspreken

En wenschen op dees blijde dag
Dat d'Opperheer u schenken mag

Dat gij ....... nog vele jaren
't huwelijksbootje moogt bevaren

Met uw geliefde medepaar
Dit wenscht u gansch die vriendenschaar

Leef lang en gelukkig op dees aard
Van alle onheil en ramp gespaard
Bruidegom, bruid en 't lieve kroost

Dit weze uwe vreugd, uw steun, uw troost
En mocht ge na een tal van jaren

Een deugdzaam kroost rond u zien scharen
Gezond van herte, blij van geest

Op vijftigjarig jubelfeest
O, mochten zij als rozen blaken
Ook helpen uwe kroon uitmaken

In 't rijk van vreugde en zegepraal
Voor eeuwig in Gods gloriezaal

Proficiat
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Huwelijkswenschen opgedragen aan onze beste vrienden

Beminde echtelingen,

Dezen morgen, toen gij aan den voet des altaars waart nedergeknield, bekroonde de Hemel, met zijnen plechtigen
zegen, de innige vereeniging uwer herten.

Wij allen, vrienden en familieleden, nemen vol geestdrift deel in de vreugde die u overstroomt.  Wij allen wenschen u in
de hevigste verrukking onzer zielen, voorspoed, vrede en zalig genoegen, met de mildste zegeningen die ooit door God hier
aan zijne schepselen vergund werden.

Thans goede ...... , wijl gij vaarwel zegt aan het ouderlijk huis, wees wel overtuigd dat onze gevoelens van verkleefdheid
voor u zullen blijven.  Voorstaan zullen de schatten van zelfopoffering en edelmoedigheid voor hem wezen, die God u als
echtgenoot schonk.  O mocht uwe minzaamheid al zijne stonden opbeuren .  Gij boezemt ons reeds belang in ..... en
mocht de toekomst u zien bloeien, mocht gij in ........ den schat van het huisgezin vinden.

Wij allen, bloedverwanten en vrienden zullen God smeken opdat een onverroestbaar geluk uwe herten moge verrukken.
En kwam last of moeilijkheid op uwe schouders drukken, weest overtuigd dat gij elkander moet ondersteunen.

Weest gelaten in uw lot
Ach, mijn hert wil toch bedaren

Laat de dingen hunnen loop
Laat dat angstig om u staren

Stel blij op God uwe hoop
Neem de dingen hoe ze komen

Al zijn ze kwaad of goed
Vol betrouwen zonder schromen

Houd immer goeden moed
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Beminde Echtelingen,
Triomf:  O jonge paar, nu door den trouw verbonden
De wensch van voorspoed  en geluk stijgt thans uit alle 
monden
Te midden uwer lente, te midden  uwer jeugd
Schenkt gij  elkaar uw hert zoo rijk aan eer en deugd
...... zocht met hert en zielsverlangen
Eene brave en goede maagd tot gade te verlangen
Hij zocht   hij vond die lelie .......  die schoone roos
en ....... was voldaan als hij hare liefde koos
Hij sprak in teedre drift, gij zijt mijne uitverkoren
..... gij alleen, zijt voor mijne vrouw geboren
Zij spreekt dan zedig het jawoord uit en bloost als 
rozenkleur
En 't huwelijk was gestemd in dit zoo liefderijk uur
Om deugdzaam in den trouw, voor eeuwig te vergaderen
Vol liefde  en aangekleefdheid tot 't echtsaltaar te naderen
Geluk o jonge twee, leeft lang en vele jaren
In voor en tegenspoed, kiest God voor uwen Vader
Bemint den lieven vree, tracht twist te vermijden
Zoo zult gij, jonge paar, in alles u verblijden
Vermenigvuldigt ja naam en stam tot vreugde van 't gezin
Dat is de moederliefde en kweekt de oprechte min

Zoo bloeit de samenleving  ondanks dood en sterven
Tot men afgeleefd het hemelrijk te erven
De liefde voedt het hert en steunt op 't hoogste goed
God die alles gade slaat, en zend zijn hemelgloed
...... opgevoed in 't huis van goede zeden
Zal altijd het voorbeeld zijn van zachtheid en goede reden
Van braafheid en verstand O schat, o hoogste goed
Die 't leven langt en kweekt het beste bloed
En gij o ....... leef lang en vele jaren
Dat 's Hemels zegening u altijd mag weervaren
En leiden als met de hand op goede en ware baan
Opdat uwe vrienden op U mogen d'oogen slaan
Leef lang nog eens herhaald gij twee zijt eens te gader
En hoort welhaast den naam van Moeder, Vader
Zoo schiep God het eerste paar in 't heerlijk deelhof
Zoo roemt het engelshof Gods wijsheid en lof
Tot dat gij beiden te samen door ouderdom en leven
Uwe ziel verrukt zult den Schepper werdergeven
Om éénmaal in de vreugd den goeden toebereid
Te bloeien in Gods rijk bij alle eeuwigheid

Eerbiediglijk opgedregen aan ...... en ........
Op den dag van hun plechtig huwelijk.
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Na het vroede en het amoureuze kwam uiteraard ook het zotte. Zo werden er heel wat hu-
welijksgedichten in luimige stijl, met allerhande allusies doorspekt, naar voor gebracht. De 
twee volgende huwelijksverzen zijn voorbeelden van deze stijl.

Huwelijksdicht

1) Al op dees blijde feest
Ben ik verheugd van geest
en 'k wensche ......  met zijne schat
   een hartelijke proficiat

2)  'k Stond te zien als een  .....
Als ik hoorde dat ......
Trouwde met mijne nicht ......
   'k Zei potverdikke daar ben ik bij

3) Ach hoe menig minnend paar
Wordt dan ook niet gewaar
Dat zij zijn voor malkaar geboren
En dat hun levenslot is beschoren

4) Ja, 'k weet zeker en gewis
Dat trouwen geestig is
En men mensch is maar content
Na 't toedien van 't laatste sacrament

5) O, het doet toch zulk en deugd
Aan die leve jonge jeugd
Als zij met hert en zinnen
Kunnen zeggen hoe zij elkaar beminnen

6) Ik zie dus vandaag, ik zie op heden
Veel vrienden en familieleden
En kan ook op ieders wezen
Veel genot en vreugde lezen

7) Zoo vieren wij vandaag te gaar
De bruiloft van een jeugdig paar

En dat in blijde feest
Verheugd en blij van geest

8) 'k Heb dus gemaakt nen dicht
Voor mijne lieve nicht
Die trouwt met .......  .......
Verdikke dat is nog niet dwaas

9) Maar à propos van trouwen
't Zal hun toch ook wel berouwen
Want menig getrouwde man
Heeft er zijn goeste van

10)Wilt er man en vrouw
Werken voor 't geluk van 't echte paar
Gedenkt dat man en vrouw is één
Maar als ze vechten ze zijn met twëen

11)Ja, in d'eerste dagen
Kunnen zij malkaar zoo goed verdragen
Maar eens de brandsnee af
Gaat de liefde in het graf

12)Wilt daarom  aan die getrouwde kadëen
Geen breekbare bruidstukken geven
Want men kan al niet weten
Hoe ze daarmee malkaars rik zoûn meten

13)Geeft geen potten of geen pullen
Zelfs geen hakers of geen sullen
Ook geen pinten of geen glazen
Zelfs geen kannen of geen vazen

14)Geef liever nen schoonen koffiemolen
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Daarmee zullen ze niet verdolen
Ook nen grooten suikerpot
Want daarop zijn ze verzot

15)Hebben ze nu niet goed geslapen
Of moeten ze te veel geeuwen of gapen
Seffens wordt er eentje gedraaid
En ze zijn weerom gepaaid

16)Wilt gij, man, dat er in uw huis
Niet en kome veel gedruisch
Drie dingen moet gij afstaan
Anders kan het niet gaan

17)Geeft uwe vrouw zonder verlet
De schoonste plaats al in het bed
Daarbij de sleutel van de kas
Het laatste woord komt nog beter van pas
18)Nu het eerste jaar gaat nog al, of daar
Men wordt nog geen krakeel gewaar
Het is al kussen streelen en lekken
En maar malkander toten trekken

19)Het tweede is niet meer zoo raar
Men wordt al wat anders gewaar
Er zit al nen vogel in de kooi
En dan is 't niet meer zoo mooi

20)De man moet dan zonder verlet
Van voren liggen in het bed
Om te trekken aan de touw
En te zingen van daa de rie douw

21)Na twee, drie jaar daarnaar
Er zijn er nog een paar
En ge krijgt dan bachten uwe ooren
Putten gelijk tellooren

22)Na een jaar of tien
Zijn er een dozijn te zien
Dan hangen uwe ooren op de vest
En 'k ga maar zwijgen van de rest

23)Man blijft 's zondags dan maar t'huis
Of anders het is niet pluis
Want als de bende aan tafel gaat
Het scheppen is bijkans nooit gedaan

24)Man ik wil u inderdaad
Waarlijk geven nen goeden raad
Geeft de vrouw altijd het laatste woord
Ok ge zijt nooit t'akkoord

25)Nu ...... is een man
Die zal doen al wat hij kan
Opdat zijn huisgezin
Steeds voort leve in liefde en min

26)...... is een vrouw
Ik zeg het maar algouw
Die haar man zal beminnen
Naar hertelust en zinnen

27)'k Wensch u dus veel heil en zegen
Op uwe nieuwe levenswegen
En mochtet gij te gaar
Ja leven tot aan honderd jaar

28)Vaart dan rustig uw getwee
Door die nieuwe wereldzee
Stapt moedig in de kinderschuit
En kiest er een dozijntje uit

29)Ja, roeit stevig tegaar
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Want de winden zijn soms zwaar
En vast en zeker is 't verdraaid
Stille waar het nooit en waait

30)Vrouwe behandelt uwen man
Opdat hij vreugde en voldoening genieten kan
Dan strekt het u tot waren troost

in 't kweeken van een talrijk kroost

31)Ik wensch u nu een goede nacht
Slaapt beiden ja zeer zacht
En veel geluk en zielsgenot
Dit weze voor altijd uw lot.
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Hulde gebracht door de Nonkels, aan hun aller
vriend ........  en zijne echtgenoote ........., ter
gelegenheid van hun huwelijk ingezegend te .......

Welkom o schoone dag
Waar elk der nonkels reeds lang naar zag
Om te wenschen aan ...... en zijne Bruid
Veel geluk in de  nieuwe levensschuit

...... en ...... wilt ons goed verstaan
Luistert goed tot ons behagen
Overweegt wat gij hebt gedaan
Gij zult ondervinden wat gij zult moeten verdragen

...... was nog geheel jong en teer
Zuiver en onbevlekt 't en kon niet meer
Hij moest gaan dienen den Koning, dien Heer
Daar heeft hij gezien veel dingen voor den eersten keer

Door levensdriften aangejogen
Wierd hij geheel bewogen
Hij dacht , 'k zou ook willen leeren
Met een mooi scheer verkeeren

Goede orders kwamen aan
Verlofdagen wierden toegestaan
Zonder goed te weten naar waar aan
Is hij maar Brou gegaan

In Parijs die schoone stad
Vond hij menige schat
Door zulke schat verleid
Wierd hij van spoor misleid

Een dag te laat kwam hij aan
Maar naar den bureau moest hij gaan
De commandant die sprak : voor te blijven in Parijs

Krijgt gij tien dagen salle de police

Tien dagen heeft hij nagedacht
Van d' euveldaden van dien nacht
Goeden raad kreeg hij van de kameraden
Om te vermijden zulke daden

Eens de oorlog gedaan
Heeft hij zijn kameraden goed verstaan
Hij is met hen medegaan
Om een schoon jong leven aan te gaan
Kermissen en herbergfeesten komen op
....... werd gezet overal aan de tap
Tusschen kannen, glazen en pot
Dacht men soms, 't en kan niet meer op

Somtijds onverwachts en onverlet
Was er te vinden nieuw verzet
Terwijl ...... zat te kijken
Waren er nonkels aan 't scharen slijpen

Eens wel bij vrienden gezeten
Was, op tijd naar huis gaan, vergeten
Maar ze waren weer kontent
Als ze vonden een schoon logement

Door honger en dorst geplaagd
Werden wijn en verbrande saucissons geschaafd
Nu het hertje wel voldaan
Dacht men aan naar huis te gaan

Schoonst, met kol en plastron aangekleed
Vond ...... met spijt en leed
Dat zijn schoenen niet stonden gereed
En toch, ze lagen in de voituur, onder 't kinderkleed

Nu kwam hij aan 't zoeken
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Langs vele kanten en hoeken
Ik kan ze niet noemen al te reke
't komt mij eerst te binnen van Roosebeke

Zeker, 't was daar heel proper en net
Die meisjes ze hadden toch zotte grillen
Ze waren zoo mooi opgezet, 't was er zoo veel verzet
Daar zag men dansen in de bloote billen

Hij heeft gereisd en geloopen overal
Tot hij van zelf liep in de val
Zoo ging hij eens naar het bal
Hij vond ......,  de uitverkorene van al

Nu ...... kwam het eens voor
Dat ..... is van het spoor
Dat hij soms ontbreekt aan het appel
Stel U niet  aan als eene bel

Wees immer bedaard, en heb 't goed gedacht

Mijn man is toch in goed gezelschap vannacht
Eerlijk en stil als in 't verleden  zonder geruchte te 
verspreiden
Waar nooit gesproken wordt van te scheiden

Bij 't eerste kloppen aan de deur
Spring uit uw bed, en kleed u niet aan
Roept hem welkom 't zal zijn van langen duur
Zoo zult gij voor altijd goed malkaar verstaan

Als liefhebber van 't duivenspel
Luistert goed en onthoudt het wel
Gij zijt wel geen duiven, maar menschen
Daarom eindigen wij al u te wenschen

Mochtet gij als een jonge duivenpaar
Paarbekkend ronken menig jaar
In zoete vrede met malkaar
En kweeken een geheel nest te gaar
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We beëindigen deze bloemlezing met een drietal bijzonder geslaagde en vrij poëtische hu-
welijkswensen.

Beminde Echtelingen

Heil, Heil, Geliefden lange jaren
Wij juichen toe uw trouw verbond
Onze herten kunnen niet verklaren
Wat wij gevoelen dezen stond
Voor u gezegende Echtelingen
Stijgt onze bee voor 's Hemels troon
Rijst ons gezang ter hemelkringen
Dat liefde steeds uwe echt bekroon'
Nu schenkt de Heer, de Vorst van 't leven
U, ....  eene goede Bruid
Wier naam in 't boek des lots geschreven
Door Hem voor u was aangeduid
Die nooit haar liefde u zal ontscheuren
die hulp U bien op 't aardsche dal
U bij zal staan, uw moed opbeuren
Een trouwe gade U wezen zal
Wat wenschen willen wij al vormen
Voor uw geluk , o , edel paar
Oh, dat nooit grieven u bestormen
Nooit ramp u teistren noch bezwaar'

Dat ooit gedurende gansch uw leven
De zon des Hemels u steeds bestraal
Gods bijstand steeds u zij gegeven
Zijn zegen mildlijk op u daal
Wij .... en ..... dan nu beiden
Gelukkig in uw huwelijk
Moogt gij een echtelijk leven leiden
Aan zegening en vreugden rijk
De vrienden die u nu omringen
Zijn om uw heerlijk lot verblijd
En 't zal hun immer vreugde brengen
Te zien hoe gij gelukkig zijt
Dat God u schenke  in latere dagen
Tot uw geluk een deugdzaam kroost
Dat tot voldoening en behagen
Moogt wassen tot uw vreugde en troost
Dat zielevree, jaar, dag en uren
Door Hem, die aarde en al bestiert
Bij u geliefden voort mocht duren
Tot gij bij Hem uw bruiloft viert
Dit zijn de wenschen van
.......    .........
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Geëerde Echtelingen,

Het ware geluk vindt men nooit op ons wegen
't Is angst ijdele zorgen en droefheid op aard
En komen wij somstijds nog bloemtjes ook tegen
Zij zijn toch nog altijd met doornen gepaard

De mensch hier op aarde, 't zij armen of rijken,
Vindt heden geluk, morgend droefheid en wee
Alleen moet hij soms onder 't lijden bezwijken
Maar zacht valt een kruisken gedragen door twee !

God sprak tot den mensch in den hof van zoetheden
Eene vrouwe tot troost wordt u, Adam, verleend
Gij beiden te gaar zult uw wegen betreden
Met hert en met ziel, en met liefde vereend

Zoo sprak d'Allerhoogste op heden u beiden
Geknield aan den voet van het altaar  van God
Wijl d'hand van de priester, op d'hoofden u spreidde
Den zegen die eenigt u beiden het lot

't is God die het groen in de velden doet groeien

't is Hij die der vog'len de zangen bestiert
't is God die de bloemen zoo prachtig  doet bloeien
De trouw met liefde en met schoonheid versiert

De liefde, o zij smeedt toch zoo troostvolle banden
Verzoet zelfs een leven van alles beroofd
O mocht zij voor altijd uw herten doen branden
Om nimmer te worden door ondeugd verdoofd

En komt gij op aarde wat droefheid en smerten
Benevens 't geluk en de vreugd  te gemoet
Gij put nieuwe kracht in uw liefdrijke herten
En troost vindt ge daar voor uw lijdend gemoed

God willen verleenen gelukvolle jaren,
Geluk in uw staat, en veel troost,
God wille u van rampen en tegenspoed sparen
En zegen doen dalen op 't komende kroost

En breke alsdan den levensdraad uwer dagen,
De dood die ons al met haar zeisens zal slaan,
O, dat het maar zij om door d'Englen gedragen,
Tot het zalige land van de liefde te gaan.
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Achtbare Echtelingen

Daar lag er een bootje gereed om te varen
Getouwd en gekoord op d'effene zee
En rollende zongen, de schuimende baren
Wie gaat er op heden, wie steekt er in zee
Er klonken twee stemmen  in 't huis van den Heer,
Voor eeuwig in liefde versmolten in één 
In deugd en in wijsheid  en trouw  en in  eere
Met vreugde te samen in 't schuitje getreën

Geknield en de hand in elkander gesloten
g'Hebt geesten en herten ook samengebracht
Wijl milde den zegen den Hemel ontvloten
Door priesterlijke hand  zijne gunsten u bracht
Het goudene ringstuk  dat de eindloze trouwe
Elkander verschuldigd door 't rond zijn verbeeldt
Kwaamt gij, lieve ………, op d'hand van de vrouwe
Te vesten tot zinbeeld der liefde ongedeeld

Te moede vooruit goe reis op de baren
Van 't lachende leven, goe reis op de zee
Met vreugde en betrouwen den vloed opgevaren
Houdt stevig het roer vast, het roer van de vree
Vooruit, maar geen oevers, waar 't schraal is en droog

Waar 't wintert en snerpend den noordwind tiert
Maar houdt immer 't land der getrouwheid in d'oog
Waar groenheid en bloemen het bootje omsiert

Gij moet, ………, ………, dien weg nu 
betrachten
En eens zijn, en helpen  en stichten elkaar
Dan staan er uw schuitje goed weer te verwachten
En zal Godes zegen op u zijn te gaar
De zegen van weerhelft gehad of gegeven
Waaruit eens de levensvreugd blozende bloeit
Bevoorrecht  zult g'hebben  dien zegen van leven
Door erfschuld of wereldvloed nooit uitgegroeid

O moge d'Algoede zijn werk nu bekronen
En rijkelijk schenken den ouderen troost
Om nu de deugd uwer jonkheid te loonen
Met talrijk, met vlijtig en deugdelijk kroost
Moogt gij eens beiden, gevroomd nog in krachten
In wijsheid en zegen en grijsheid bewaard
Het derde en het vierde van uw geslachten
Op 't bootje en vreugde rond u zien geschaard

Eerbiedig opgedragen door .......
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