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Dit is het zevende jaarboek van onze heemkring.  Zeven jaar opnieuw een bloemlezing 
van artikels publiceren, waarvan wij hopen dat ze de historisch geïnteresseerde Lichtervel-
denaar geboeid heeft en nog zal boeien, kan op zichzelf misschien een prestatie zijn, 
maar toch willen wij onze activiteiten niet beperken tot een jaarlijkse publicatie, naast een 
aantal uitstappen en voordrachten. Daarom zijn wij verheugd dat onze heemkring sedert 
kort over een eigen lokaal kan beschikken, zoals afgebeeld op onderstaande foto.

Ongetwijfeld zal iedereen hier het winkeltje in ijzer- en kruidenierswaren herkennen van 
wijlen Mej. Emilie VANDECAVEYE.  Na enig onderhandelen kon met de huidige eigenaars
een huurovereenkomst afgesloten worden (waarvoor onze dank zowel aan Schepen 
Johan GODDYN, als aan de familie VANDECAVEYE).

Dit pand werd vermoedelijk in het begin van de jaren 1800 opgetrokken, en is zonder in-
grijpende verbouwingen tot op heden vrij gaaf bewaard gebleven, zodat het zich uitermate 
goed leent om als thuishaven en hoofdkwartier van onze kring te fungeren. 

Het is de bedoeling van het bestuur deze woning zoveel als nodig te restaureren en in te 
richten als archief- en vergaderruimte.
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Niet alleen kan daar een geschikte plaats gevonden worden voor het geordend opbergen 
en bewaren van documenten en archiefmateriaal dat momenteel bij een aantal bestuursle-
den verspreid zit, maar tevens kan ook gedacht worden aan het bewaren (en waarom ook 
niet tentoonstellen) van oude gebruiksvoorwerpen die een beeld geven van het leven op 
onze gemeente in vroeger tijden.

Daarom doen wij hierbij een oproep tot al onze leden en sympathisanten die nog over der-
gelijke zaken zouden beschikken.  Oude foto's, kermisaffiches, publiciteit uit (over)grootva-
derstijd, prentbriefkaarten, gereedschappen van verdwenen ambachten, dagelijkse ge-
bruiksvoorwerpen of rariteiten uit lang vervlogen dagen (die niet noodzakelijk een antiqua-
rische waarde vertegenwoordigen), zijn allemaal zaken waarvoor wij, indien mogelijk, 
graag een plaatsje inruimen in ons lokaal.

Ongetwijfeld kan met de betrokkene een akkoord getroffen worden omtrent de voorwaar-
den van afstand, bruikleen, of tentoonstellingsrecht. 

Wellicht kan dit de start betekenen van een bescheiden plaatselijk volkskundig museum in 
onze gemeente.

Wie hieraan wenst mede te werken, onder welke vorm dan ook, kan rustig contact opne-
men met een van de bestuursleden.  Iedere aanbreng, elke suggestie is welkom. 

Parallel aan dit project, hebben wij in de
loop van 1990 een tweede minstens even
belangrijk initiatief genomen, namelijk de
aankoop en restauratie van de kasteelkapel
gelegen aan de Zwevezelestraat, ter hoog-
te van de hoeve CASET.  De aankoop kon
gebeuren dank zij de bereidwillige mede-
werking zowel van de verkopende eige-
naars, de familie DE LA KETHULLE DE
RYHOVE, als van de familie CASET.

Nu wacht ons de taak om deze kapel, die
de laatste materiële band met het voormalig
kasteel vertegenwoordigt, grondig te res-
taureren.  Hoewel reeds een gedeeltelijke
restauratie door toedoen van E.H. JONCK-
HEERE werd doorgevoerd, blijft toch nog
heel wat te doen om het gebouwtje niet al-
leen voor verval te behoeden, maar tevens
terdege op te frissen, zodat het ook voor de
komende generaties, zijn devotionele en
historische betekenis kan blijven behouden.
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Reeds hebben enkele Lichterveldenaren hun materiële of financiële medewerking aan dit 
project toegezegd, maar niettemin zal verdere steun nodig zijn om dit initiatief tot een goed
einde te brengen.

Mogen wij hopen op een brede respons?
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Bovenstaande gravure, in 1978 gemaakt door onze dorpsgenoot Erik COLPAERT, geeft 
een beeld van Lichtervelde dat oudere mensen vertrouwd zal voorkomen.  Het huisje op 
de achtergrond was dat van de gebroeders VANBESELAERE in de Peperstraat.  De bo-
men rechts stonden in de zogenaamde “Langemeers”, langs de Peperstraat gelegen.  Op 
de achtergrond staat de bekende silhouet van onze kerktoren.
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