
VERORDENINGEN TIJDENS DE EER-
STE WERELDOORLOG

Geert Coussement

Hij heeft ons altijd al verbaasd, de Eersten Wereldoorlog. Nu nog tot op heden ten 
dage fascineert hij jong en oud die geïnteresseerd zijn in de tijd van toen er tijdens 
de “groten oorlog” slag werd geleverd. Maar met de jaren zijn de helden uit de loop-
gravenoorlog niet zo talrijk meer. Weldra blijven alleen de oorlogsmonumenten, sol-
datenkerkhoven, boeken en naslagwerken zoals dit jaarboek van de heemkundige 
kring “Karel Vandepoele", als stille herinnering over. Bevrijders en krijgsgevangenen 
ervoeren spoedig dat zij in feite niets hadden gewonnen, maar er zeer veel hebben 
verloren; namelijk hun schoonste jeugdjaren.  

Alhoewel Lichtervelde niet onmiddellijk in de buurt van het front lag, had het toch vier
jaar lang met de Duitse bezetting af te rekenen. Lichtervelde was de eerste gemeen-
te achter het front die niet werd ontruimd. Met zijn belangrijk spoorwegknooppunt 
was het dan ook strategisch van groot belang. Lichtervelde was gelegen in het 
“Sperrgebiet”. Diegenen die in dit gebied woonden, werden er in hun vrijheid be-
perkt. Het “Sperrgebiet” was op zijn beurt onderverdeeld in twee delen. Het front en 
de nabije omgeving was het “Operatiegebied”. In de volksmond kreeg het de bij-
naam van “de hel…”. Het gebied tussen Lichtervelde en het front noemde men het 
"vagevuur". Officieel was het “het etappengebied”.  

Toen eind oktober, begin november 1914 het front stagneerde en de eerste slag om 
leper beëindigd werd, dacht vrijwel niemand in Lichtervelde dat men bijna 4 jaar lang
dagelijks Duitsers tegen het lijf zou lopen in het dorp. Eénmaal dat het front definitief 
vastlag en de loopgravenoorlog kon beginnen, werd Lichtervelde omgebouwd tot 
een verplegings- en bevoorradingscentrum voor de Duitse troepen. De inwoners 
moesten zich dus schikken naar de verordeningen van de Ortskommandant.  

Voor deze bijdrage in het jaarboek 1990 gingen we op zoek naar de laatste getuigen 
die het opgedrongen keurslijf van de bezetter aan den lijve hebben ondervonden. 
Dankzij het gemeentelijk archief konden wij heel wat gegevens verzamelen. Het ar-
chiefmateriaal en de getuigenissen werden samengekneed tot een geheel dat, hope-
lijk, de geïnteresseerde kan boeien, net zoals dit jaarboek in z'n geheel.  

Het is soms eigenaardig hoe een mens zich aan bepaalde situaties aanpast. Sinds 
de komst van de Duitse bezetter was het dorpsleven niet meer wat het was geweest.
Men moest op z'n tellen passen. Het heldhaftig verweer van de Belgen aan de IJzer 
was er de oorzaak van dat het dorp werd omgebouwd tot een verplegings- en be-
voorradingscentrum. Daarvoor deed men vaak beroep op de lokale bevolking. Man-
nen werden regelmatig opgeëist om voor de bezetter te werken. In die verplicht te-
werkgestelden hadden zij uiteraard goedkope arbeidskrachten. Lichtervelde was de 
eerste gemeente achter het front die niet werd ontruimd. De bezetter eiste gebou-
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wen, huizen, kelders, scholen, enz. op. Deze werden dan ingericht als veldhospitaal,
of lazaret, slaapplaats, veldkeuken, ortskommandantur, enz. Kortom, men werd al 
vlug gewaar onder welk juk men zou moeten leven met de hamvraag in het achter-
hoofd: “Hoelang nog?”  

De verordeningen die vooral vanaf 1915 door de Ortskommandant werden uitge-
vaardigd, legde de bevolking in haar hele doen en laten aan banden. Niet alleen de 
verordeningen die strikt moesten nageleefd worden, lieten zich aan den lijve voelen, 
maar ook de grillen van de bezetter. Zo sloegen de Duitse wachters, die stonden bij 
de Ortskommandantur aan de Markt (woning Willem Cloet), op een zaterdagnacht 
tijdens de winter van 1914-’15 opeens alarm. Zij hadden glinsteringen of schitterin-
gen gezien in de kerktoren en er werd gevreesd voor spionage. De Duitse overheid 
wilde de zaak zo snel mogelijk onderzoeken en burgemeester Vermeesch-Dochy en 
koster Aimé Moreels werden van onder de lakens gehaald. Burgemeester Vermee-
sch-Dochy1 woonde in de Pastorijstraat waar nu de woning staat van Etienne Van-
daele. Koster Aimé Moreels woonde in de Neerstraat naast "De Keyzer". Beide man-
nen moesten onmiddellijk mee naar de kerk om ze te doorzoeken. Na niets gevon-
den te hebben van klokkentoren tot bergplaats, werden de twee mannen opgesloten 
in de kerk.

's Morgens kwamen de parochianen naar de vroegmis van 5 u 30. Tot hun eigen gro-
te verbazing bleven de kerkdeuren gesloten. De missen van 7 en 8 u 30 werden 
eveneens afgeschaft. Alleen de pastoor, E.H. Joannes Desmet, mocht de mis opdra-
gen van 10 u in de kerk, zonder parochianen. De onderpastoors Six, Verstraete en 
Vandenhemele droegen een mis op in de kapellen van drie kloosters2.

In de vooravond kreeg heel de zaak een andere wending en kon het dorp opgelucht 
ademhalen. Het mysterie was opgelost en de gijzelaars werden vrijgelaten. Het licht 
dat de Duitse wachten opgemerkt hadden in de toren, was niets anders dan de 
weerkaatsing van het licht van de volle maan. Om hun woede te koelen, sloegen sol-
daten de brandramen van de toren stuk3.  

1 De informatie over de burgemeester komt uit het persoonlijk archief van Geert Coussement.

2 De drie onderpastoors droegen een mis op in de kapellen van het Sint-Rosaliarustoord, de 
meisjesschool en het Godshuis of Oude Manhuis.

3 aldus Albert D’Heedene
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Voermannen en landbouwers werden vaak opgeëist om met paard en kar gewonden
van het front af te halen. Deze werden dan ondergebracht in de veldhospitalen die 
werden ingericht. Sommigen bezweken aan hun opgelopen verwondingen. De eer-
sten werden begraven op het burgerlijk kerkhof in de Boomgaardstraat. Weldra leg-
den de Duitsers een eigen kerkhof aan. Hun keuze viel op een stuk grond 100 m ten 
oosten van de Torhoutstraat. Het was gelegen tegenover de woning van wwe. Van-
decaveye-Huyghebaert. De rogge die op het land stond en bijna rijp was, moest on-
middellijk afgepikt worden. Er werden tientallen graven gedolven. Victor Deckmyn, 
voerman van beroep en wonende in de Stegelstraat, werd ermee belast de dode sol-
daten met zijn “platte wagen" naar het nieuwe kerkhof te voeren. Sommige Duitse 
aalmoezeniers droegen dan een mis op in de kerk of de zaal "De Zwaan" die dienst 
deed als noodkapel. In het Godshuis stonden enkele verplicht tewerkgestelden in 
voor het maken van lijkkisten.

Ooit werd er een Franse piloot begraven die boven Lichtervelde werd neergehaald.   
Aan de ingang van het kerkhof werden twee achtkanters of Canadese populieren 
aangeplant. Tijdens de winter van 1931-'32 werden 26 lijken ontgraven. Later werd 
deze dodenakker herbebouwd.
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Bij veel burgers werd het pompwater onderzocht. Als het drinkbaar was, schilderde 
men naast de voordeur: “Trinkwasser”. Zo wisten de Duitse soldaten, die bijvoor-
beeld voor enkele dagen met verlof kwamen, dat ze daar terecht konden voor drink-
water.  

De postbedeling verdween eveneens na een tijdje. Brieven mocht men niet meer 
versturen. Het toenmalig postkantoor was gelegen in de Stationsstraat waar nu de 
EDI is. De toenmalige postmeester was Remi Dely en na hem kwam postmeester 
Depue. De brievenbestellers waren ondermeer Johannes Desmet, Alidor Sauer, Pet-
rus Vancoillie en Henri en Ivo Vandekerckhove4.

De wekelijkse broodverdeling viel eveneens na een tijdje weg. De bezetter eiste heel
wat bakmeel op voor de geïnstalleerde broodovens in de brouwerij Labens (nu Rik 
Dedeene) in de Stationsstraat. De twee Lichterveldse melkerijen lieten het ook afwe-
ten. Achteraf kwamen ze geleidelijk weer op gang. Verantwoordelijke voor de melke-
rij in de Kortemarkstraat was Alberick Delafonteyne en voor de melkerij in de Kools-
kampstraat was dat Gaspar Vervaecke5.

Aanvankelijk waren de lichtlantaarnen in het dorp petroleum- lantaarnen. De over-
schakeling op gas gebeurde omstreeks 1910-'11. Dit was een hele verbetering. Tij-
dens de bezetting mochten de lantaarnen enkel branden op het tijdstip dat de Orts-
kommandant het toeliet. De oostkant van de gemeente werd gedaan door Victor 
Desmet en de westkant door Alfons Deconinck6.

De eerste bevoorradingspost van bloem en meel was bij Jules Storme7 nabij het sta-
tion (nu Daniël Vinckier). Later werd deze bevoorradingspost overgebracht naar een 
magazijn van de gebroeders Depuydt in de Stationsstraat (nu de Wilro en de garage 
van Henri Loose). De andere voedingswaren die wekelijks te verkrijgen waren, kon 
men afhalen in de apotheek Vandeputte in de Beverenstraat die later door een bom-
bardement werd vernield. Algauw was de apotheek te klein en de bedeling werd 
overgebracht naar de Neerstraat waar nu café “Tonneke” is. Voor sommige levens-
middelen kon men ook in de Marktstraat terecht (nu bakkerij Demey). Eén liter soep 
kostte 15 centiemen. Men kon voor 1,75 fr. vlees per week en per gezin krijgen in het
huis van Jules Deurinck in de Hoogstraat. Met een soort geel spek, met meer vet 
dan vlees, was men toen al tevreden. Men kon er ook geplette maïs krijgen en een 
brood van 375 gram. Aanvankelijk was dit brood nog te eten, maar naarmate de oor-
logsjaren vorderden, was het niet meer zo lekker. In de bevoorradingspost in de 
Marktstraat, konden de kinderen gratis een kom soep krijgen met een boterham die 

4 Bron: Albert D'Heedene

5 Bron: Albert D'Heedene

6 Bron: Albert D'Heedene

7 Jules Storme was ondermeer gemeenteraadslid en schepen van 1904 tot 1926. Hij was tevens 
zaakvoerder van de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij en stichter van de brandverzeke-
ringen van Brugge en Lichtervelde.
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gesmeerd was met smout. Ze moesten een lepel meebrengen van thuis daar er in “‘t
Commiteit” geen genoeg waren. De Amerikanen stuurden levensmiddelen op voor 
de Belgische kinderen. In Lichtervelde werd een comité opgericht dat zich bezighield
met de voedselbedeling voor de burgers en kinderen. E.H. Joseph Verstraete was 
de voorzitter van het “’t Commiteit”. Hij werd bijgestaan door Sander Vanderper, 
Raphaël Honzebrouck, Arthur Bonte, Leon Denolf, Pol Delafonteyne, René Colpaert,
Leon Devriese, meester Oscar Coussement en Arthur Cloet8.

Met de komst van de bezetter,
had ook het gemeentebestuur
zijn zorgen. De toenmalige bur-
gemeester was dokter Emiel
Vermeesch-Dochy. De schepe-
nen waren Jules Storme, Char-
les Decock en Aloïs Missinne.
Het gemeentebestuur had als
taak alles zo stipt en nauwkeurig
mogelijk te laten verlopen zoals
de Duitse overheid het wilde.
Secretaris Xavier Baert en com-
missaris Wyffels hadden het vaak niet gemakkelijk om hun taak naar behoren uit te 
voeren. Eind 1914 begin 1915 werd beslist Lichtervelds geld te maken. Er werden 
briefjes uitgegeven van 50 centiemen, 1 frank en 5 frank9. "De weerde van deze kas-
bon is gewaarborgd door de gemeente. Zijne aanveerding is verplichtend voor de 
bevolking van Lichtervelde". Naderhand waren die uitbetaalbaar door de gemeente-

kas10.

8 aldus wijlen Joseph Lootens

9 Afbeeldingen uit het archief van Geert Coussement.
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De verordeningen volgden elkaar op met de regelmaat van een klok. Ze werden 
steeds openbaar kenbaar gemaakt door het aanplakken van affiches aan het ge-
meentehuis. Deze bevelen moest men strikt naleven.  

Alle straten moesten op elke vrijdag schoon geveegd worden. Alles werd op een 
hoopje geveegd en de boer van het Oude Manhuis in de Stationsstraat kwam met 
nog iemand de hoopjes opscheppen11.

Aanvankelijk mochten de boeren hun rantsoen graan zelf bepalen en een gedeelte 
voor zichzelf houden. Het overige moest ingeleverd worden bij de ortskommandant. 
Ze kregen dan een bewijs om hun rantsoen te laten malen. Naarmate de oorlog vor-
derde, werd de controle verscherpt en moest men meer afstaan12.

In Lichtervelde verschenen er voor de oorlog twee kranten. Elke politieke vleugel 
had zo zijn spreekbuis. "De Veldbloem" werd gedrukt bij Cleophas Sintobin. Hij was 
tevens redacteur. Een tweede krant was "De Gazette van Lichtervelde" met als uit-
gever Jules Storme. Tijdens de oorlog waren kranten verboden13.

Voor de landbouwers werd een eerste ernstige verordening van kracht vanaf 17 juni 
1915. De Duitse overheid wilde weten waar de hooilanderijen zich bevonden. Tevens
moest men de ligging van die percelen beschrijven, de oppervlakte en de opbrengst 
in gewicht geven en het aantal runderen of paarden meedelen die in de weiden 

10 Gemeentelijk archief

11 Wijlen Joseph Lootens

12 Gemeentelijk archief

13 Zie licentiaatsverhandeling "De Veldbloem (1893-1914)" van Luc Haeghebaert (1985).
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graasden14.  Meteen wisten de landbouwers aan wat ze zich moesten houden. Maar 
daar bleef het niet bij. Hun voorraden werden regelmatig gecontroleerd.  

In de loop van de maand september kwam er een verordening uit in verband met de 
notelaars. Iedereen die een notelaar staan had van 1 m stamhoogte, moest dit aan-
geven. Sommigen deden het niet, gaven geen gevolg aan de oproep en hakten hun 
boom zelf om en gebruikten het hout zelf als brandstof15.

Voor de mannen tussen 17 en 45 jaar ontstond er een regelmatige kontrole. De 
meesten werden ergens verplicht tewerkgesteld. Victor Vandewalle was een ver-
plicht tewerkgestelde in Staden. Hij overleed er op 16 juli 191816.

Een verordening was er ook in verband met het luiden van de klokken in de kerkto-
ren. Koster Moreels mocht maar 15 keer luiden. Later beslisten de Duitsers om de 
klokken uit de toren te halen. Deze karwei deden ze zelf. Sommige klokken waren 
méér dan 100 jaar oud. Ze hadden nog dienst gedaan in de toren van de oude kerk 
vóór 1875. Alleen het kleine klokje, het "schelleke”, bleef in de toren achter17.

Wapens, fietsen en bogen moesten worden ingeleverd. Velen borgen één en ander 
weg tussen een dubbele muur of hingen het in een schouw. Na een tijdje kregen de 
bakkers noch droge, noch natte gist en moesten hun broden bakken met zuurdeeg. 
Voor gist kon men terecht in de brouwerijen van Theofiel Labens, Henri Bevernagie, 
Oscar Coussement, enz18.  Nog later moesten de brouwers hun brouwersketels uit-
breken en die inleveren bij de Duitsers. Net zoals het de kerkklokken verging, wer-
den er waarschijnlijk wapens van gemaakt19.

Wanneer de bezetter iets nodig had om iets te herstellen, dan ging men gewoonweg 
bij iemand binnen. Soms deden ze het zelf en gebruikten enkel het gereedschap. 
Soms gaf men een bonnetje voor het geleverde werk, maar veel was het niet 
waard20.

Uit opzoekingen in het gemeentelijk archief blijkt dat er tientallen verordeningen door
de Ortskommandant werden opgelegd. Om ze te doen naleven en om een zekere 
kontrole uit te voeren, waren steeds 3 Feldgendarmen aanwezig. Ze logeerden bij de

14 Gemeentelijk archief

15 Wijlen Joseph Lootens

16 Gemeentelijk archief

17 Albert D'Heedene

18 Zie de brochure "200 jaar Brouwersleven in Lichtervelde" van Luc Haeghebaert. Uitgave Heem-
kundige kring Karel Van de Poele. (1986)

19 Wijlen Joseph Lootens

20 Albert D'Heedene
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weduwe Ivo Maes in de Stationsstraat (de vroegere Inktvis, nu de Golden Tools). 
Vooral de landbouwers vreesden het drietal bij de controle. Vaak werd hier en daar 
wat verborgen gehouden21.

Als slot en illustratie van deze bijdrage, waarbij vooral tot uiting komt dat de bevol-
king de oorlog eveneens aan den lijve heeft ondervonden, publiceren we nog enkele 
voorbeelden van verordeningen die door de bezetter werden opgelegd. Uit die veror-
deningen blijkt vooral dat vanaf 1917 de voedselschaarste zeer groot was. Vandaar 
dat men overging tot de deportatie van Lichterveldenaars naar Herentals22.

21 Wijlen Joseph Lootens

22 Deportatie tijdens de Eerste Wereldoorlog, p. 33 tot 38 van het eerste jaarboek. Uitgave Heem-
kundige Kring Karel Van de Poele. (1985).
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