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Er zijn dorpjes met een bloeiende heemkundige kring waar regelmatig vergaderingen 
belegd worden, waar bepaalde onderwerpen bestudeerd en geschriften uitgegeven 
worden, waar vroegere gebruiken en geplogendheden zorgvuldig genoteerd worden.

En… er zijn steden die dit alles niet aankunnen.  Alles hangt af van de liefde die enkele 
bewoners voor hun Heem koesteren en zeker van de tijd die ze kunnen spenderen.

Te Lichtervelde hadden we destijds een flinke heemkundige, wijlen Cl. Sintobin, een 
man die alles bezat wat nodig is: liefde, kennis van zaken en… tijd!  Maar hij stond 
alleen.  Hadden we hem nu nog maar!  Naast zijn gepresteerd werk meen ik dat het van
hem zeker een verdienste is geweest dat hij bij enkelen van ons de smeulende liefde tot
en voor ons dierbaar Lichtervelde heeft aangewakkerd.

Wellicht is dit eerste druksel daar dan het resultaat van.

Sedert drie, vier jaar riep ondergetekende af en toe enkele “Heemliefhebbers” samen; 
op zeker ogenblik meenden wij het kringetje een naam te mogen geven en doopten het 
“Heemkundige Kring Karel van de Poele”, naar de grote, vaak niet gekende 
Lichterveldenaar.  De heer Pieter Claerbout werd tot voorzitter gepromoveerd.  't Zijn 
gemoedelijke avonden geweest waar iedereen het zijne vertelde, het zijne toonde.  Wij 
waren bekommerd om àl wat bedreigd was en bedreigd zou worden, probeerden te 
redden wat te redden viel.  Liefde en bezieling waren er wel, tijd ontbrak ons om “meer” 
te doen…

21/03/1985

Volgend op bovenstaand tekstgedeelte, 20 jaar vroeger geschreven, wil ik nog een 
woord van dank en hoop uitdrukken.  Ik bedank iedereen die meegeholpen heeft om in 
een uiterst korte periode dit eerste jaarboek te helpen realizeren.  Ik bedank ook 
diegenen die me herhaaldelijk aanspoorden om een stichtingsvergadering te beleggen 
met de bedoeling de Kring terug op te richten.  Ik bedank in het bijzonder Guido 
Haesaert, ALbert D'Heedene, Luc Haeghebaert en Martin Goegebeur die zich akkoord 
verklaarden om respectievelijk de funktie van voorzitter, onder-voorzitter, secretaris en 
penningmeester op zich te nemen.  Ik bedank hartelijk en welgemeend John Godderis, 
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Robert Houtaeve en Jan Huyghe, drie niet-Lichterveldenaars, die op mijn vraag een 
tekstje klaar te maken, onmiddellijk positief reageerden en woord hielden, ook Gabriël 
Houthoofd uit Ardooie en tenslotte, en niet in mindere mate gaat mijn dank naar Albert 
D'Heedene en heel speciaal dan bedank ik juffrouw Margriet Sintobin om haar hulp en 
medewerking.

Eindelijk en dan tenslotte gaat mijn dankbetuiging naar diegenen die ons 
aanmoedigden en naar dezen die spontaan hun lidmaatschap vereffenden; dit betekent 
voor ons een aansporing en een aanmoediging om verder te werken en bewijst meteen 
dat er wél degelijk belangstelling is.  Dit alles verheugt me, en nog te meer omdat we 
belangstelling en ook medewerking van veel jonge mensen hebben vastgesteld.

Momenteel zijn er in onze gouw tal van regionale kringen voor Heemkunde, die de taal, 
de folklore, verdienstelijke figuren, de geschiedenis, de volks- en oudheidskunde enz. 
op een ernstige manier behandelen.  We hebben een “Westvlaams Verbond voor 
Heemkunde” waarbij enkele tientallen heemkundige kringen zijn aangesloten; we 
hebben een “Bond van Westvlaamse Volkskundigen” en nog steeds bestaat “Biekorf” -
een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen, gesticht in 1890 door Guido 
Gezelle- zoals het tijdschrift zichzelf omschrijft.

Binnenkort vergaderen wij opnieuw voor het opmaken van de statuten.  Zo kunnen we 
timmeren aan 'n soliede vertrekbasis om als volwaardige Heemkundige Kring bij 
bovenvermeld Westvlaams Verbond te kunnen aansluiten.

Ik hoop nu maar dat de medewerkers van het eerste uur, naast enkele nieuwe, ook 
toekomend jaar hun bijdrage zullen leveren.  Ik hoop tenslotte ook dat dit eerste 
jaarboek, een schuchter pogen, toch in de smaak mag vallen van velen en dat wij bij de 
Lichterveldse bevolking op heel wat belangstelling en eventuele medewerking zullen 
mogen rekenen.

Zo zie ik reeds belangstellend uit naar het volgende jaarboek waarin de namen van alle 
leden zullen opgenomen worden, alsmede de statuten van onze Kring.

Lichtervelde is een “prochie” met een rijk verleden.  Een zwaar-omvangrijk archief 
bestaat nog.  In verband daarmee juich ik het initiatief toe van schepen Johan Goddyn 
en het Schepencollege, tot het opruimen, klasseren en inventariseren van alles wat op 
de zolder van het gemeentehuis ligt; alsmede om de gegeven opdracht tot het 
opzoeken van wat nog te achterhalen is van de vroegere Lichterveldse nijverheden en 
specifieke ambachten en waarbij de eerste opdracht “De accordeonfabriek van de 
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Callewaerts” een prachtig en lijvig boekdeel als niet-te vermoeden resultaat zal hebben.

Op onze gemeente wonen momenteel enkele regenten, regentessen en licentiaten 
geschiedenis.  Hun is veel werk weggelegd.  Ik druk dan een derde hoop uit: mochten 
zij, wellicht in samenwerking, er in slagen een “Geschiedenis van Lichtervelde” tot stand
te brengen, onze oude “prochie” waardig, dan zouden wij in alle geval niet meer 
beschaamd noch jaloers hoeven te zijn tegenover en over naburige gemeenten die over
een degelijk en omvangrijk geschiedkundig werk beschikken.
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